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PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor de dienst op zaterdag 4 april 2026, Stille Zaterdag 
om 19:30 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk 
 

 
Lied 598 1e keer (Cantor), daarna allen 4 x 

 
 
Opening; Gedicht  
In de schaduw  
van uw vleugels 
waak ik 
met uw licht 
voor ogen, 

bid ik mij 
het donker door, 
zing ik mij 
van zorgen vrij. 
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Lied 42a  

 
 
 
Groet 
v. De Heer zal bij U zijn 
g. DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
Schriftlezing: Mattheüs 27:57-66 
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Lied 589 

 
De lippen der natuur 
zijn achter U gesloten, 
dit is het laatste uur, 
het eerste uur der doden. 
 

Zij gaan U tegemoet, 
Gij geeft hun taal en teken, 
Gij geeft hun vlees en bloed, 
zij mogen niet ontbreken. 

Gij die verzwegen zijt, 
Gij kunt het roepen horen 
van de verleden tijd 
in uw gestorven oren. 
 
We gedenken onze doop 
De apostel Paulus schrijft: 
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 
dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals 
Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw 
leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn 
opstanding. Laat ons dan, tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen 
met de apostelen en martelaren, met alle heiligen die ons in geloof zijn 
voorgegaan en met heel de schepping die zucht in barensnood, roepen tot de 
levende God om zijn ontferming en genade. 
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Lied 351  

 
 
 
Wij zijn in U begraven, 
wij staan met U rechtop. 
Wij zijn niet langer slaven, 
maar kinderen van God. 
Een wereld zijn wij oud, 
maar nieuw als deze morgen, 
geboren ongeborgen, 
verloren tot behoud. 
 
Die dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd, 
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit. 
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De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij. 
 
Vullen van de doopvont 
Laat het water vloeien door de woestijn van harteloosheid 
Laat het water de herinnering zijn aan onze doop 
Laat het water ons nieuw leven geven! 
 
Geloofsbelijdenis 
V:  Dat Hij er is, die genoemd wordt met zoveel namen; 
Schepper, God, HEER, Licht, Wijsheid, Kracht 
Van al wat leeft en leven wil. 
G: Dat geloof ik 
 
V:  Dat Hij het is, God onze hemelse vader, 
Die scheiding brengt tussen duister en licht, 
En uit het donker van onrecht 
Aan het licht zal brengen de kwetsbaren, weerlozen, 
de vervolgden en gedode mensen- 
elk met een naam en gezicht. 
G: Dat geloof ik 
 
V: Zijn leven is de weg waarop menselijkheid wordt gevonden. 
Op die weg kunnen wij groeien in mededogen, 
Als ons hart wordt gevoed door liefde, 
Ons leven wordt gedragen door hartstocht voor gerechtigheid. 
G: Dat geloof ik 
 
V: Dat het Zijn Geest is die ons bezielt en bij de les houdt, 
die lange adem geeft om nooit de onrust te verspelen, 
de koppige hoop, om gaande te blijven op de wegen waardoor aan 
alle mensen en heel de schepping die waardigheid wordt gegeven, 
waar God naar verlangt. 
G: Dat geloof ik 
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V:  Dat deze Ene gelooft in mij, 
Wacht, mij bezielt, troost en uitdaagt, totdat ik 
Keer op keer weer antwoord geef en Zijn NAAM 
- ik zal er zijn voor jou - 
Zichtbaar help maken in een wereld 
Die uitziet naar verlossing. 
G: Dat geloof ik 
 
Orgelspel: Pastorale van Stephen Heller. 
 
Een avondgebed van Lotte Beernaert 
 
God, 
In moment van wanhoop 
slaan we soms machteloos rondom ons heen. 
Ons vertrouwen wankelt. 
Gevoel van angst en verlatenheid wenkt. 
Hulpeloos willen we het uit roepen, 
zoals ook Jezus deed aan het kruis: 
“Abba, waarom hebt gij mij verlaten?” 
Tastend in het duister 
blijven we zoeken naar antwoord 
en nabijheid. 
Sommige momenten flikkert een sprankel 
hoop op, maar de cirkel 
van pijn en verdriet is groot. 
Wil je me dan in de kleine dingen 
van elke dag tonen 
dat je me nabij bent. 
Geef me de kracht om door de stilte heen te gaan, 
de leegte onvervuld een plek te geven. 
Schenk me openheid om te proeven van 
kleine sprankels hoop. 
Laat me de verbondenheid over alle fysieke grenzen heen voelen 
en doe me geloven in de nieuwe dag. 
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Maak het tastbaar in kleine gebaren, 
verbonden met Moeder Aarde. 
Ga met me op weg naar Pasen 
en geef me het vertrouwen van Uw Liefde. 
 
Slotlied 261 
 

 
Licht, groei in de nacht 
en wil ons voor kwaad behoeden 
in genade, ons ten goede 
met uw levenskracht. 
In het donker wordt het licht. 

Licht, dat ons geneest 
in de schemer van het scheiden, 
blijf gerechtigheid verspreiden 
voor wie liefde leest. 
In het donker glanst het licht. 

 
Licht, gezegend vuur, 
in de naam van God de Vader 
komt de Zoon des mensen nader 
in het zwartste uur. 
Door de Geest zien wij het licht. 
 
thuis meevieren 
* ga naar: https://www.kerkomroep.nl/kerken/10843 

https://www.kerkomroep.nl/kerken/10843
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* enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie downloaden: 
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/ 
 

 
Betekenis bloemstuk: 
De schikking voor deze dag moet verstillen. Een enkele tak, een enkele bloem 
staan voor de zorg voor het lichaam. De doek is een verwijzing naar de 
balseming en het neerleggen in het graf. Door de doek is het leven niet meer 
zichtbaar. 
Woorden bij dit bloemstuk: 
Het is stil,  
in volle verwachting van beweging en een nieuw begin.  
 

 
Deze dienst werd voorbereid door een groep gemeenteleden. 

 
Voorganger: ds. Raymond Poede 
Ambtsdrager: Christina Huisman 

Cantor: Henk van Dijk 
Organist: Gerard van Reenen 

Koster: Reinder de Jager 

https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/

