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Johannes Wierix (mentioned on object), 1573 Christus verrijst uit zijn graf. De 
soldaten die rondom het graf liggen schrikken wakker en vluchten 
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ROTONDE 

Rotonde is een kerkblad van de Protestantse Gemeente Damsterboord. De 
eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de 
kerkenraad van Damsterboord. 

 

REDACTIE ROTONDE 
Kopij inleveren bij:           Margreeth Nagel                         311 1260    
E-mailadres:                redactie@kerkbladrotonde.nl 
Administratie:              Margreeth Nagel                         311 1260  
E-mailadres:                administratie@kerkbladrotonde.nl  
Banknr.  NL 83 INGB 0008 2390 64   t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord   
                           o.v.v. bijdrage Rotonde        

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!  
 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD               
website:                  www.damsterboord.nl 
Predikant:                  ds. Raymond Poede                   06-25472658 
Scriba:                   Janny Wieringa                            541 4587 
                       scriba@damsterboord.nl   
Postadres:                  Postbus 9145, 9703 LC Groningen                            
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord 
Ledenadministratie:          Dhr. Evert Benthem 
                       ledenadministratie@damsterboord.nl  
Koster Stefanuskerk:         Reinder de Jager                       06-50589117 
                       koster@damsterboord.nl 
 
WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE  
Website                  www.hildegardparochie.nl  
Pastoor:                      Arjen Jellema                        06-12717774 
                       pastor.jellema@hildegardparochie.nl 
Secretaris:                vacant 
                       secr.walfried@hildegardparochie.nl  
Budgethouder:                Joop van Dieren                                                  0594769004 
Ledenadministratie:           e-mail: walfriedledenadm@gmail.com  
Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen  
 
Emmauskerk               Ra 4, 9733 HS Groningen                  541 2115 

Bespreken zaalruimte:  e-mail:emmausgroningen@gmail.com en  
per telefoon. 
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ROTONDE informatie 
Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het 
tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke 
kerken.  
 

Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad 
niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze 
administratie.  
Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind 
van de desbetreffende gedeeltes.  
Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer 
geplaatst worden.  
 
 

Digitale Rotonde 
Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde 
bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook 
de foto’s komen beter tot hun recht. 
Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste 
Rotonde online staat op de website. 
 
 
Rotonde Nieuwsbrief 

 
 
 
 
U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die 
wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de 
onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.  

 
 
 

Wilt u voortaan gebruik maken van de attenderingsservice, stuur dan 
een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen: 
Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de 

onderwerpregel: digitale rotonde 
Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via:  

http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief 

mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl
mailto:informatie@damsterboord.nl
http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief
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OECUMENISCHE VIERINGEN  
De oecumenische diensten worden voortaan niet meer maandelijks gehouden, in 
plaats hiervan 2 keer per jaar. 
• De Oecumenische diensten worden voorbereid in een voorbereidingsgroep met  

beide voorgangers. 
• De oecumenische diensten beginnen om10.30 uur. 
• De pioniersplek Overstag heeft elke eerste zondag van de maand een ‘Samen 

Ontdekken!’ viering in CBS ’t Kompas. Inloop vanaf 11:00 uur. 
 
 
 

 
Verrijk je je geest door verhalen? 
Als kind zei mijn moeder vaak tegen me, wanneer ik weer eens verdiept was in een 
boek uit de Kluitman-jeugdserie: “Je verleest je verstand nog eens.” Lezen werd bij 
ons thuis dan ook nauwelijks gestimuleerd. Er lag wel een krant — destijds het 
Nieuwsblad van het Noorden — maar daar hield het eigenlijk wel mee op. 
Zelf ben ik echter nooit opgehouden met lezen, al moet ik eerlijk toegeven dat ik er 
in sommige periodes meer tijd voor neem dan in andere. Toch blijft het waar wat 
men zegt: lezen verrijkt de geest. Daaraan moest ik denken toen ik onlangs 
Mordechai van Marcel Möring las. Ik vind het een bijzonder boek. Wat mij vooral 
raakte — al vind ik het lastig het precies te verwoorden — is de manier waarop de 
hoofdpersoon, na een ingrijpende gebeurtenis, op zoek gaat naar zichzelf. 
Mordechai is een complexe roman over een beroemde schrijver die, na een 
ogenschijnlijk futiele woordenwisseling en een daaropvolgend handgemeen, wordt 
geconfronteerd met zijn verleden, zijn familie en de fundamentele vraag wie hij 
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werkelijk is. In die zoektocht wordt de spanning zichtbaar tussen het verlangen naar 
volledige onafhankelijkheid — nooit buigen of knielen — en de onontkoombare 
verbondenheid met anderen. Hoezeer Mordechai zich ook los wil maken, hij blijft 
gevormd door zijn relaties en zijn afkomst. Daarmee raakt de roman ook aan de 
vraag naar identiteit en familiegeschiedenis. Zijn verleden, dat generaties teruggaat, 
blijkt geen afgesloten hoofdstuk, maar een levende kracht die zijn handelen en 
zelfbeeld mede bepaalt. Ontkomen lijkt onmogelijk; begrijpen des te noodzakelijker. 
Het boek laat zien hoe wij worden gevormd door wat achter ons ligt, en waar 
tegelijk ruimte is — of lijkt — voor eigen keuzes. In die zoektocht suggereert Möring 
dat literatuur en verhalen ons kunnen helpen om onszelf te verstaan. Ze bieden 
geen sluitende antwoorden, maar wel richting: aanwijzingen, stapstenen om het 
leven — en misschien onszelf — beter te begrijpen. 
Misschien is dat ook wel de reden dat we blijven lezen en verhalen blijven vertellen. 
Omdat ze vaak meer betekenen dan we op het eerste gezicht vermoeden of 
geloven. 
 
Ds. Raymond Poede 
 
 
INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK  

 
Op de oecumenische zondagen, als de viering in de 

Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt 
u ook boeken lenen.  

Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op 
de boekentafel.  

 
Zoals u weet, kunt u op de website van de 

Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van 
PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. 
Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt. 

 
De openingstijden voor het doordeweekse uitlenen van boeken wordt van de 

donderdagavond naar de donderdagmiddag verplaatst. Dit vanwege het feit, dat wij 
als ouderen wat voorzichtiger willen zijn in het donker. Wij zullen dan van 14.00 u. 
tot 15.00 u. aanwezig zijn. 

 
 



6 
 

 
 
 
Iedere sporter verdient een beker! 
Elke woensdag sporten kinderen en jongeren bij de sportcommunity van Overstag. 
Tijdens de pauze krijgen ze ranja te drinken. Om niet voortdurend afval te 
produceren willen we herbruikbare plastic bekers gebruiken. Met de slogan ‘Iedere 
sporter verdient een beker!’ willen we 150 herbruikbare bekers ophalen. Misschien 
heeft u wel een plastic beker in de kast staan die niet gebruikt wordt óf wilt u één of 
meerdere bekers schenken. Een plastic beker kunt u inleveren op een 
woensdagavond bij het sportveld (tussen 19:00-20:30 uur) en bij Arie-Pieter Schep 
thuis, lichtboei 65. Ook kunt u een bijdrage overmaken op NL83 INGB 0008 2390 
64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord o.v.v. Pioniersplek Overstag: Iedere 
sporter verdient een beker! Voor 3 euro kunnen we al 12 nieuwe bekers 
aanschaffen. Geeft u nog eens 3 euro extra dan zijn de bekers ook gelijk gevuld 
met ranja. 
Meer weten over de sportcommunity? Kom langs bij de activiteit op woensdag of 
kijk op de website www.overstag-lewenborg.nl.  
 
 
Terugblik op Samen ontdekken van zondag 1 maart met als thema “De 
omgekeerde wereld”. 
Deze zondag stond het verhaal van Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast 
centraal. In de tijd waarin dit zich afspeelt gebeurde het verplaatsen heel vaak 
lopend. Er werden vooral sandalen gedragen, dus je voeten werden dan erg stoffig. 
Dat wassen gebeurde dan bij de ingang door een dienaar, maar deze keer deed 
Jezus dat, Hij stelde zich dienstbaar op, wat voor zijn leerlingen natuurlijk de 
omgekeerde wereld leek.  
Deze keer verwelkomden wij de mensen meteen bij de deur en namen hun jassen 
aan, schonken koffie, thee en limonade en presenteerden heerlijke koekjes. De 
zelfgemaakte plaattaart was meegenomen door Arie-Pieter. Het viel op dat wij ons 
meer dienstbaar opstelden. Baukje vertelde in de introductie dat we dat deze keer 
zo gedaan hadden om het dienen te laten zien. 
Wikje en Michiel hadden weer prachtige bijpassende liedjes uitgezocht. Zoals elke 
keer tot de zomer begonnen we met het themalied ‘De rivier’. 
Er waren weer verschillende activiteiten, zoals de gesprekstafel, maar deze keer 
gebeurde dat in de keuken zodat de deelnemers ondertussen konden helpen de 
lunch voor te bereiden. Zo sneed Clemens de komkommers en roerde Hans de 

http://www.overstag-lewenborg.nl/
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soep. De gesprekken gingen erover of je je wel eens te goed voelt om iets te doen 
en hoe je je voelt als je geholpen wordt of als je je hulp aanbiedt.  
Er was een kraam waar je een briefje kon ophangen als je een dienst wilde 
aanbieden of als je hulp nodig had. Zo waren er verschillende vragen om hulp bij 
opruimen en werd er ook opruimhulp aangeboden. Dus dat kon mooi aan elkaar 
worden gekoppeld. 
Je kon ook met verf vieze handen of voeten maken 
en zo afdrukken op een behangrol, als teken van de 
weg die je gaat. Daarna werden de afdrukken 
omgetoverd tot hele mooie en grappige dieren en 
natuurlijk moesten die vieze voeten en handen weer 
gewassen worden. Wie met de voetjes van de vloer 
wilde kon meedoen met het instuderen van een 
dansje in het thema Pasen. De volgende Samen 
ontdekken is het Pasen, dus dan kunnen we ervan 
genieten. Gelukkig is er nog een maand de tijd om te 
oefenen, want het bleek nog niet mee te vallen. 
Natuurlijk werd er met dit mooie weer ook buiten 
gespeeld, daar kon je meedoen met het spel Twister. 

Daarna was het tijd voor het verhaal, 
dat door Lex werd voorgelezen en 
op het podium werd uitgebeeld. Er 
zat een hele rij kinderen met blote 
voeten en ook Nienke. Zij beeldden 
de leerlingen van Jezus uit. In die rol 
waste en droogde Baukje hun 
voeten. Toen ze bij Joas, in de rol 
van Petrus, was aangekomen 
protesteerde hij omdat hij het echt te 

gek voor woorden vond dat zijn voeten door zijn meester werden gewassen. Baukje 
kon uitleggen dat ze zich dienstbaar opstelde en dat dat ook de opdracht was die 
ze aan haar leerlingen door wilde geven. Daarna was het tijd voor de lunch met een 
heerlijke mosterdsoep van Jelle, brood met allerlei beleg en tosti’s.  
De volgende Samen ontdekken is Paaszondag 5 april.  
Vanaf 11 uur ben je weer van harte welkom bij Samen ontdekken! in ’t 
Kompas.  
Dan staat het paasverhaal centraal. 
Ben je nieuwsgierig naar wat Samen ontdekken is?  
Kijk dan op onze website https://overstag-lewenborg.nl/ óf kom gewoon een keer 
langs op de eerste zondag van de maand in ’t Kompas van 11-13 uur. 
Namens het team, Annie van Dam 
 

https://overstag-lewenborg.nl/
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KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 mei 2026 t/m 6 juni 2026 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 april 2026 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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Predikant: ds. Raymond Poede 
Telefoon: 06-25472658. U kunt te allen tijde bellen. Als ik niet kan opnemen bel ik 
terug. 
E-mailadres: 
raymondpoede@damsterboord.nl  
 

Vieringen 

zondag aanvang en 
kerk 

voorganger informatie 

2 april 
Witte Donderdag 

19:30 uur 
Stefanuskerk 

Ds. Raymond 
Poede 

Schrift en Tafel 

3 april 
Goede Vrijdag 

19:30 uur 
Stefanuskerk 

Ds. Raymond 
Poede 

 

4 april 
Stille Zaterdag 

19:30 uur 
Stefanuskerk 

Ds. Raymond 
Poede 

 

5 april 
Paasmorgen 

10:00 uur 
Stefanuskerk 

Ds. Raymond 
Poede 

 

12 april 
1e van Pasen 

10:00 uur 
Stefanuskerk 

Ds. Raymond 
Poede 

 

19 april 
2e van Pasen 

10:00 uur 
Stefanuskerk 

Ds. Raymond 
Poede 

 

26 april 
3e van Pasen 

10:00 uur 
Stefanuskerk 

O.l.v. Diaconie  

 

Bij de diensten 
 
Uit de kerkenraad 2 maart 2026. 
De vergadering opende met een gebed uit de leeswijzer van de Veertigdagentijd. 
Aan het begin van de vergadering wordt altijd een moment van bezinning 
gehouden.  
De voorzitter stelt voor om de komende vergaderingen ons te verdiepen in de 
zeven deugden van de christelijke traditie: wijsheid, rechtvaardigheid, 

 
STEFANUSKERK  

 
 

mailto:raymondpoede@damsterboord.nl
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gematigdheid, dapperheid en geloof, hoop en liefde. Bij die deugden horen de 
zeven hoofdzonden, die daar tegenover staan.  
In deze vergadering bespreken we Naastenliefde en Hebzucht. Hoe komen deze 
deugden en zonden in ons leven naar voren en in de gebeurtenissen in de wereld.  
Vervolgens kiest elk kerkenraadslid een datum en een onderwerp voor één van de 
volgende vergaderingen, waarbij men vrij is om een eigen vorm voor de bespreking 
te kiezen: wel iets interactiefs, zodat we ‘uitgedaagd’ worden ons te bezinnen.  
 
Terugkerend onderwerp op de kerkenraadsvergadering is de toekomst van de 
pioniersplek Overstag.  De kerkenraad is positief over het werk van Overstag in de 
wijk, het stimuleert de betrokkenheid van mensen op elkaar. De activiteiten, zoals 
“Samen ontdekken” en de Lichtjeswandeling met kerst is een mooie manier om op 
een ongedwongen manier mensen kennis te laten maken met de boodschap van 
de Bijbel. Ook de Sportcommunity, waar met name jonge vrijwilligers actief in zijn, 
bereikt veel jongeren in de wijk, waarbij er ook ruimte gemaakt wordt voor een 
gesprek over de dingen die de jeugd bezighoudt.  
Overstag is een project (twee keer drie jaar). Daarna moet opnieuw bekeken 
worden of en op welke manier er verder gegaan kan worden. Op welke wijze blijft 
de gemeente Damsterboord betrokken? Er blijven nog een aantal vragen 
onbeantwoord, voordat er een besluit genomen kan worden. Zo wil de kerkenraad 
onder andere nog onderzoeken hoe andere kerkelijke gemeentes in het land zich 
hebben verbonden met de pioniersplekken.  Daar gaat de kerkenraad eerst mee 
aan de slag. 
  
Een ander onderwerp is de voortgang van ‘veilige’ gemeente. Hier zijn vorderingen 
in gemaakt. De tekst van de gedragscode voor vrijwilligers is zo goed als 
vastgesteld en komt op de Website van Damsterboord, nadat er ook 
kennisgemaakt is met de vertrouwenspersonen. 
 
Wat vacatures betreft is er helaas nog niet gesolliciteerd op de functie van 
hulpkoster, wel zijn er back-ups geregeld voor Reinder.  
Ook een voorzitter voor het college van rentmeesters is nog niet gevonden.  
 
Kerkdiensten: niet op elke zondag is er een voorganger, hoe gaat de gemeente dit 
oplossen? Raymond Poede zal het voortouw nemen om gemeenteleden bij elkaar 
te brengen, die een dienst kunnen verzorgen als er geen voorganger is. 
  
De pastorie zal bewoond gaan worden door statushouders de komende twee jaar. 
Inmiddels is er een complete inboedel geschonken, zodat de pastorie nu 
gemeubileerd is, waarbij zelfs ook de keuken ingericht is en de bedden opgemaakt 
kunnen worden.  
 
De vergadering wordt afgesloten met een gedicht van Hans Bouma. 
De volgende vergadering is op 13 april.  
Ellen Rigtering.  
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De keukenverbouwing (vervolg) 
Bij de kerkrentmeesters zitten we voor de keukenverbouwing van Kerkenheem in 
de calculatiefase. Dat betekent dat een aannemer het ontwerp van de restaurateur 
omzet in een bestek en daar een prijskaartje aan hangt.  
In een eerder bericht deden we al uit de doeken wat de achtergrond is van deze 
verbouwing. Hierbij verdwijnt de oude keuken. Die wordt omgevormd tot een 
opslagruimte. De huidige voorraadruimte krijgt een upgrade waarbij we een archief, 
werkkast en algemene opslag creëren. De kleine vergaderkamer wordt omgevormd 
tot keuken. Dat doen we in de vorm van een “woonkeuken”, geschikt voor kleine 
vergaderingen of anderszins samenzijn.  
Hieronder twee impressies van hoe dit eruit kan zien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de zijmuur komt een serveerloket. Voor de toekomst gaan we na de dienst langs 
het loket voor onze koffie. Dus de loop na de dienst wordt een beetje anders.  
De koster kan op deze manier direct vanuit de keuken de koffie, thee, het drankje 
serveren. Geen gedoe meer met een kar en het vuile servies kan zo de vaatwasser 
in.  
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Bloemengroet 
Voor mensen die een beetje fleurige aandacht kunnen gebruiken (eigenlijk kunnen 
we dat natuurlijk allemaal wel) en voor diegenen die we dank verschuldigd zijn voor 
hun inzet gaat het boeket bloemen na de dienst verhuizen naar een vaas bij 
iemand thuis. 
De afgelopen periode hebben de volgende personen bloemen mogen ontvangen 
als groet van de gemeente Damsterboord: Reinder & Siny de Jager, Immy 
Klöpping, Sita Kuper, Lieuwe Giethoorn, Ria van Dijk, Harma Spithof, Cocky de 
Rooij, Tineke Kooistra en Fokje Schutte. 
Denkt u iemand te kennen die in aanmerking zou kunnen komen voor een bosje 
bloemen of wilt u zelf een keer een bosje bloemen schenken? Laat het weten via 
diaconie@damsterboord.nl . 
 
 
 
Themadienst Diaconie 
Zondag 26 april staat de dienst onder leiding van de diaconie. Op het moment van 
schrijven is de invulling van deze dienst nog niet helemaal vastgelegd maar we 
proberen er uiteraard weer een mooie dienst van te maken. We hopen u dan te zien 
en dat we daarna bij de koffie er gezellig over kunnen napraten. 
 
 
 
Wat betekent HOOP hebben?  
Een bericht vanuit de gespreksgroep Stefanus, die elke 2e woensdag van de 
maand bij elkaar komt in Kerkenheem, waarbij er verschillende onderwerpen 
besproken worden, die ons bezig houden in ons leven van alle dag.  
Op woensdag 11 maart was het onderwerp “Hoop”.  
Wat bedoelen we eigenlijk met ‘hoop hebben’? Je kunt zeggen “ik hoop dat het 
morgen mooi weer wordt”… maar dat is eigenlijk een soort wens.  
Je kunt hopen dat er een staakt het vuren komt in een oorlog of hopen dat een 
zieke gauw beter wordt of dat je een nieuwe baan vindt.  
Het lijkt wel of er vele variaties zijn in ‘hoop hebben’ of is het ‘hoop krijgen’? 
Aan de hand van een artikel in het blad Petrus over Hoop, lazen wij dat in het 
Grieks de betekenis van de woorden ‘hoop’ en ‘geloof’ allebei ook vertaald zouden 
kunnen worden met ‘vast vertrouwen’.  
Wat gaf ons vertrouwen in moeilijk periodes in ons leven? Wat gaf ons hoop, in de 
betekenis van vertrouwen?  
Het werd een boeiende uitwisseling van zoekende antwoorden op deze vraag.  
Soms kan het een ontmoeting zijn, een “toevallige” bijbeltekst, die je leest, een 
begripvolle blik van iemand, een lach van een kind, een onverwacht bezoek, een 
enkel woord.  Zoveel dingen die ons weer hoop geven, die ons als het ware optillen, 
als het moeilijk is.  
In het gedicht van Adri Visser vonden wij dit prachtig verwoord:   
 

mailto:diaconie@damsterboord.nl
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Een vogel vederlicht gevleugeld 
een arend, sieraad in de lucht 
ver boven aardse zorg verheven 
Opgaand in een majestueuze vlucht.  
 
zo wil ik zijn: een vogel 
gedragen door de adem van Gods woord 
ik weet, als ik Hem aanroep 
dan tilt Hij op en hoort 
 
meedwalend op die vlucht zal ik ontdekken 
een moeilijk en oneffen pad is tóch te gaan 
en ook vanuit het diepste dal 
ontspringt een spoor om naar de top te gaan 
 
Een weg die lang leek 
is in vogelvlucht slechts onbeduidend 
en zelf de bergen lijken klein 
als Hij mij sterk maakt en mij draagt 
 
Dan zweef ik als een arend door de lucht 
raak zonlicht aan 
versmelt met alle kleuren van de regenboog 
dan vlieg ik vrij, dan vlieg ik hoog 
op vleugels van vertrouwen. 
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Een prachtige inzameling voor Oekraïne op de Wintermarkt van 21 februari in 
Noorddijk. 
Het was gezellig druk op de wintermarkt in Kerkenheem, de boerderij naast het 
kerkje aan de Noorddijkerweg.   
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De gemeente Damsterboord van de Stefanuskerk hield op 21 februari de jaarlijkse 
inzameling voor Oekraïne in combinatie met een markt. Er was koffie en thee met 
zelf gemaakt gebak en bij de kraampjes waren prachtige kaarten, aardewerk, 
handwerken en andere zelfgemaakte spullen te koop. Ook Lewenborg Energie was 
aanwezig om voorlichting te geven over isolatie en hoe je huis warm te houden. Bij 
zo’n kraampje besef je weer hoe ongelooflijk zwaar het leven moet zijn voor de 
inwoners van Oekraïne die door de voortdurende bombardementen op de 
energievoorzieningen in de winterkou moeten zien te overleven.    
De opbrengsten van de markt en de ingezamelde goederen gaan via de Stichting 
Friese Rijders naar oorlogsgebieden in Oekraïne. De vrijwilligers van deze Stichting 
rijden al vier jaar af en aan met inmiddels meer dan driehonderd vrachtwagens met 
bananendozen vol hulpgoederen naar Oekraïne. Niet alleen levensmiddelen 
worden gebracht, ook kunnen er generatoren gekocht worden met de ingezamelde 
giften. De generatoren worden ingezet om de bewoners van elektriciteit te voorzien. 
 
De opbrengsten van de goederen en de giften in onze wijk.  
Veel inwoners van Lewenborg en omstreken kwamen 
naar Kerkenheem met tassen vol levensmiddelen om 
de bananendozen te vullen. Het is hartverwarmend 
om te zien hoe iedereen meeleeft met de ellende 
waarin de bewoners van Oekraïne moeten zien te 
overleven. De bananendozen hebben een 
vastgestelde inhoud, waarbij ook spullen als 
tandpasta, zeep, maandverband etc. niet vergeten 
worden. Het is echt een ‘overlevingspakket’ voor de 
mensen daar.  
24 Dozen konden er gevuld worden in Kerkenheem 
en daarnaast gingen er nog dozen vol 
levensmiddelen en andere goederen naar de loods 
van de Friese Rijders, waar vrijwilligers de dozen 
verder aanvullen tot de gewenste inhoud. 
Kortom een fantastisch succes en Dank aan alle 
gulle gevers! 
Maar we zijn er nog niet, want de opbrengst van de 
markt, waarvan het totale bedrag ook bestemd was 
voor Oekraïne is € 498,85 en samen met de giften 
van kerkleden en bewoners is er een nettobedrag 
van € 1022,82 opgehaald. Goed voor 4 generatoren.  
De goederen en generatoren zijn inmiddels op weg of al aangekomen in Oekraïne. 
Onze steun blijft heel erg nodig voor de bewoners van deze verschrikkelijke oorlog, 
laten we blijven hopen op vrede voor Oekraïne. Zolang als het nodig is, zullen we 
doorgaan met de jaarlijkse markt en inzameling voor het land.  
 
De kerk van Noorddijk bedankt iedereen die meegeholpen heeft om deze actie tot 
een succes te maken. 



16 
 

De consistorieruimte 
Sinds corona starten we onze eredienst op zondag in het liturgisch centrum. De 
ambtsdragers, predikant, kerkenraadsleden en ook de cantor zitten voor in de kerk 
terwijl Gerard met een passend muziekstuk de aanloop naar de dienst verzorgd. De 
gemeente gaat staan en met een gebed of stilte opent de ouderling de kerkdienst. 
Persoonlijk mis ik wel een beetje de cortège, de ouderwetse intrede zeg maar.  
Onze kerk heeft een consistorieruimte. Het Latijnse woord “Consistorium” betekent 
vergaderplaats. Daarvoor is onze consistorieruimte veel te klein.  
Voor corona kwamen de ambtsdragers bij aanvang van de dienst samen in de 
consistorieruimte. Ook de organist was daarbij en zo ontstond automatisch een 
moment van serene stilte. Daarna kwam het gezelschap vanuit de consistorieruimte 
in rij naar het liturgisch centrum. Een natuurlijk markeermoment voor het begin van 
de dienst. De gemeente wacht in stilte op de start van het samenzijn.  
 
De consistorieruimte was meteen de kleedkamer voor de predikant. De plek waar 
hij/zij de toga aan kan doen. Wie ooit in onze consistoriekamer is geweest kan zich 
afvragen of je dat de predikant en andere ambtsdragers aan wil doen, zeker in een 
vergrijzende gemeente.  
Een steile en nauwe trap met weinig steun geeft toegang tot deze bijzondere 
ruimte, namelijk de toren. 
Een ruimte die je eigenlijk wekelijks schoon zou moeten maken. De toren is 
namelijk ook de verblijfsplaats voor veel gevleugelde vrienden en ook het nodige 
gruis bereikt de consistorievloer. Met een toga de nauwe trap af is ook geen 
sinecure. Maar de predikant laten omkleden in het gangpad is misschien ook niet 
wat je wilt.  
Een ruimte creëren analoog aan de zit-/werkplaats van de koster aan de andere 
kant van het gangpad zou een oplossing kunnen zijn. Het geeft meteen wat ruimte 
voor de spullen die nu voor verrommeling van de achterbanken zorgen. Maar onze 
mooie middeleeuwse kerk is een rijksmonument, dus dat wordt een langdurig en 
lastig traject.  
De kerkrentmeesters laten vast weten hoe een en ander in de toekomst vorm krijgt.  
Henk Heidekamp 
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Autovervoer 
 
Wilt u autovervoer naar de kerk?  
U kunt het volgende nummer bellen: 
J. en T. Rienstra   tel: (050)5417391 
 
 
 
 
 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 mei 2026 t/m 6 juni 2026 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 april 2026 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE 
 
Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:  
Arjen Jellema    - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl 
Myriam Oosting  - tel: 06-39175000   pastor.oosting@hildegardparochie.nl  
 
Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website: 
www.hildegardparochie.nl  
 
 

•  Tel. Emmauskerk (alg.)  050-5412115 
@   E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl 
 
Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: 
Mw. Trees Brugmans 050-5413025 
 

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen. 

U kunt zichzelf hier inschrijven: https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen  
 
 
WALFRIEDGEMEENSCHAP 

• De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenborg, Ra 4, 
voor zover niet anders wordt aangegeven. 

• De kerk is elke woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur open voor een kopje 
koffie of thee, een bezoekje aan de kerkruimte voor het aansteken van een 
kaarsje of voor het vinden van informatie. Of gewoon voor een gezellig praatje 
met anderen! U bent van harte welkom! 

• Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en  

• per tel: 5412115. 
  

 
R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen 
de 
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE 
Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel. 
5412115 
  

* Zie voor de adressen en voor de berichten 
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v. 

mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl
mailto:pastor.oosting@hildegardparochie.nl
http://www.hildegardparochie.nl/
mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl
https://bit.ly/aanmelden-nieuwsbrief-bladen
mailto:%20emmausgroningen@gmail.com
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VIERINGEN WALFRIED  

Datum/kerk Tijd Viering 
Voorganger & 
bijzonderheden 

Vrijdag 3 april 
Emmauskerk  

19.00 
Woord- en 
communieviering 

Dolp viering 
M.m.v. het Emmauskoor 

Zaterdag 4 april  
Emmauskerk 

21.00 
Paaswake 
 

Dolp viering 
M.m.v. het Emmauskoor 
vesper 

Zondag 5 april 
Paaszondag 
Emmauskerk 

11.15 
Ala Kondre, 
Eucharistieviering  

pastoor Arjen Jellema 
 

Zondag 12 april 
Emmauskerk 

11.15 
Woord- en 
communieviering 

pastor Myriam Oosting 

Zondag 19 april 
Emmauskerk 

11.15 
Woord- en 
communieviering 

Dolp viering 
M.m.v. het Emmauskoor 

Zondag 26 april 11.15   

 
 

Maandelijkse Koffieochtend 
Op dinsdag 7 april 2026 zal in de Emmauskerk weer de 
maandelijkse koffieochtend van 10 tot 12 uur plaatsvinden. U 
bent van harte welkom om aan te schuiven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

KOPIJ INLEVEREN: 
Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 mei 2026 t/m 6 juni 2026 dient 
u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 17 april 2026 
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl 

mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl
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