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Pasen 2026 
 
 

 
 

Chagall – La Vie 
 
 

Voorganger: Ds Raymond Poede 
Cantor: Henk van Dijk 

Lector: Ria van Dijk 
Organist Gerard van Reenen  
Blokfluit: Jankees Braaksma 

Diaken: Immy Klöpping 
Koster: Reinder de Jager 

Gastvrouw: Christine Huisman 

 
 
Betekenis bloemstuk:  
Een feestelijk bloemstuk is het geworden. Met narcissen. De narcis die als het ware 
het nieuwe leven belichaamt, symbool van de lente. Naast de narcissen staan 
bloeiende bloesems in de waaier. 
 
Woorden bij dit bloemstuk: 
Een bloeiende tuin 
vol bloemen van het begin, 

inspiratie 
voor een brede beweging. 
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Het Licht van Pasen wordt binnengedragen  
We zingen: 
 
Lied 593 

 
 
Kaars wordt geplaatst 
 
Lied 600 

 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 

(Cantor:) 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

Bemoediging en groet 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en nooit loslaat wat zijn hand begon. 
v: Genade en vrede zij u 
van God de Vader 
en van Jezus Christus, onze Heer, 
door de Heilige Geest. 
a: Amen 
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Drempelgebed 
 
Lied 601 

 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Smeekgebed afsluiten met 301f 

 
 
Glorialied 648 
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Heldere bron, Gij zon die met gloed 
geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 

Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken 
weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 
 

Gebed van de zondag 
 
Opstandingslezing: Johannes 20:1-18 
 
Lied 608 (Cantor vers 1, allen: 2 en 3) 
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De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 

De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 

Overpeinzing 
 
Orgelspel: sonate in g kl.t. van J.S. Bach. 
 
Gebeden 
Afsluiten met 368f 

 
 
 
Mededelingen 
 
inzameling van de gaven  

* diakonale gaven, vandaag bestemd voor: Lilianefonds 
* rekeningnummer van het college van diakenen:  

NL 28 INGB 0000 847 490, t.n.v. diakonie PG Damsterboord 
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* gaven voor het kerkelijk werk van Damsterboord vandaag bestemd voor: 
                                            GSP studentenplatform voor levensbeschouwing 
* rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:  

NL 83 INGB 0008 2390 64, t.n.v. PG Damsterboord 
 
Tijdens de collecte hoort u: Engelse Ground (op blokfluit en Harmonium) 
 
Slotlied: 634 

 
 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Zegen 
 
 
 
 
thuis meevieren 
* ga naar: https://www.kerkomroep.nl/kerken/10843 
* enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie downloaden: 
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/ 
 
Volgende viering: zondag 12 april, Stefanuskerk om 10 uur, voorganger: ds. Raymond 
Poede 

https://www.kerkomroep.nl/kerken/10843
https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/

