
Nieuwsbrief Damsterboord – oproep kledingpakketten voor 
kinderen op de vlucht 
 
Onderstaande oproep stuur ik op verzoek van Joke Smit (diakonie) aan u door. 
 
 

 

Beste Damsterboorders en andere inzamelaars, weinig tijd maar ook hoge nood! 

Because We Carry is een organisatie die zich met name inzet voor kinderen en moeders die 

gevlucht zijn en gestrand op Lesbos of in Athene. Moeders die zijn bevallen en geen enkele 

kledingstuk hebben voor hun baby. Of jongens en meisjes zonder kleding en net ondergoed. 

Op dit moment is er bijna niks op Lesbos en komen er dagelijks veel moeders en kinderen 

aan.  

Vandaar deze oproep: maak een pakket klaar voor een jongen of een meisje, doe er een 

mooie strik omheen en lever het in bij mij. Ik zorg er dan voor dat het weer terechtkomt op 

een verzamelpunt.  

U mag uw pakketjes meenemen naar de dienst aanstaande zondag, of bij mij inleveren op 

maandag 8 april, vanaf 19.00 uur (de Waard 84). 

Alvast superbedankt, Joke Smit  

 



 

 
 
hartelijke groet, Jan Wilts 
 
Dit is nieuwsbrief 166. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze 
website. 
Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.  
Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-
mailadres uit de verzendlijst. (jw) 

 


