Nieuwsbrief Damsterboord: gespreksavond over Israél,
Palestina en de PKN

woensdag 13 maart, gespreksavond over vragen bij de oorlog in Gaza

De verbondenheid die de kerk uitspreekt met Israél houdt velen bezig en roept dringende vragen op.
We (dat zijn Reinder de Jager en Jan Wilts) beleggen een gespreksavond voor wie met deze vragen
leeft. Naar elkaar luisteren, onze vragen en gedachten delen.

We willen dat doen rond een artikel dat verscheen op de website van Liberaal Christendom. Het is
een verhelderend artikel van Meta Floor dat ingaat op de vragen rond de positie van de PKN inzake
Israél en Palestina.

U vindt het artikel op de website van Liberaal Christendom:
https://liberaalchristendom.wordpress.com/pijnlijk-spreken-pijnlijk-zwijgen/

Meta Floor werkt als projectleider bij Netwerk DAK en als beleidsadviseur bij de Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten (VVP).

Daarnaast is zij voorzitter van Vrienden van Tent of Nations Nederland, zie www.tentofnations.nl .
U bent van harte uitgenodigd voor deze gespreksavond. We gaan ervanuit dat wie eraan deelneemt
het artikel van Meta Floor gelezen heeft.

datum woensdag 13 maart 2024, 19.30 - 21.30
plaats Kerkenheem
opgave koster@damsterboord.nl of janwilts@damsterboord.nl

Welkom!! Mede namens Reinder de Jager,

met een hartelijke groet, Jan Wilts

Dit is nieuwsbrief 163. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze
website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-
mailadres uit de verzendlijst. (jw)
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