Verslag Kerkenraadsvergadering van 19 december 2023

De vergadering werd geopend met het lezen van een tekst uit het boek “lk zag een nieuwe wereld...” van
Huub Oosterhuis.

Als eerste onderwerp werd de profielschets voor de toekomstige predikant besproken. De tekst is
(tekstueel) wat aangepast naar aanleiding van opmerkingen in de vorige kerkenraadsvergadering. De
kerkenraad gaat met deze schets akkoord. Naast de profielschets van de predikant is ook de profielschets
van de gemeente Damsterboord besproken. Na wat tekstuele wijzigingen gaat de kerkenraad ook met
deze profielschets akkoord. Beide profielschetsen worden voorgelegd aan de gemeente en besproken
tijdens het gemeenteberaad in januari.

Daarna zijn we in gesprek gegaan over de binding tussen Overstag en Damsterboord. De kerkenraad
vindt dat Overstag al veel positiefs bereikt heeft en vindt het te mooi om te laten vallen. Er wordt een
doelgroep bereikt die wij als gemeente Damsterboord niet kunnen bereiken. Aan de ene kant willen we
wel meer samenwerking, maar aan de andere kant vinden we het belangrijk dat Overstag de
mogelijkheid moet krijgen om zich zelfstandig te ontwikkelen en te groeien. De pioniersplek Overstag is
met 3 jaar verlengd met Arie-Pieter Schep als pionier.

Wij willen dit project financieel en zo mogelijk met menskracht blijven ondersteunen. Ook vinden wij het
belangrijk dat de toekomstig te beroepen predikant hier positief tegenover moet staan.

Verder is de begroting 2024 van Kerkrentmeesters besproken en goedgekeurd door de kerkenraad.
De vergadering wordt gesloten met een gedicht van Dorothee Sélle:

Ik zal niet geloven
in het recht van de sterkste,
in de taal van de wapens,
in de macht der machtigen.
Maar ik wil geloven
in het recht van de minsten,
in de open hand,
in de geweldloosheid.
Ik zal niet geloven
in ras of rijkdom,
in voorrechten,
in de gevestigde orde.
Maar ik wil geloven
dat alle mensen ménsen zijn,
dat de orde van het onrecht,
wanorde is.

Janny Wieringa



