Nieuwsbrief Damsterboord: advent

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geinteresseerden.

Advent, de periode voorafgaand aan het kerstfeest, begint dit jaar op zondag 3 december. De
werkgroep eredienst heeft naar de invulling van de diensten gekeken. Daar krijgen vertrouwde
elementen een plek.

Dat zijn:

- het kleurkatern met voor elke zondag een afbeelding uit de beeldende kunst, onder meer van Marc
Chagall;

- de keus om de Psalm van de zondag en de antifoon te bidden zoals we dat in de ochtendgebeden
gewend zijn;

- een gedicht van Henk Jongerius dat we als kyrié bidden;

- een lied dat aansluit op het kyrié en de zondagen verbindt, lied 197 ‘Gij die het sprakeloze bidden
hoort’;

- een meegroeiend adventsbloemstuk op de liturgische tafel;

- elke zondag een keus uit de orgelliteratuur voor advent, komende zondag zal dat onder andere het
ontroerende “Nun komm der Heiden Heiland” van J.S. Bach zijn;

- voor zondag 10 december heeft onze organist Gerard van Reenen een muziekensemble
geformeerd met Mireille Vermeulen, cello en Femke van Reenen, blokfluit;

- op zondag 17 december delen we brood en wijn, de maaltijd van Christus;

Verder hebben we ervoor gekozen om deze advent het Lutherse leesrooster te volgen. Dat ziet er
voor de evangelielezingen zo uit:

1¢ advent, zondag 3 december Matthéus 21, 1-9
2¢ advent, zondag 10 december Lucas 21, 25-33
3¢ advent, zondag 17 december Matthéis 11, 2-10

Drie adventszondagen .... het zijn er toch vier? Inderdaad — de vierde is zondag 24 december, die
avond is kerstavond. De kerkenraad heeft besloten de ochtenddienst dan te laten vervallen. Er zijn
weer twee kerstavonddiensten, in Engelbert (20:30 uur) en Noorddijk (22:00 uur) — daarover volgt
later een nieuwsbrief.

Van harte bent u ook uitgenodigd voor de oecumenische bezinningsavond van de
Walfriedgemeenschap en Damsterboord. We brengen onze geloofstradities met elkaar in gesprek en
zo ontdekken we waar we elkaar kunnen verrijken.

Deze adventsavond is gepland op woensdagavond 6 december. Om 19:30 beginnen we met een
vesperviering in de Stefanuskerk. Rond 20:00 uur gaan we verder in Kerkenheem en gaan dan op
zoek naar de betekenis van ‘advent’. Wat kleurt de adventstijd? Wat geeft deze periode ons?

Die vragen zullen we op een creatieve manier uitwerken door samen een bijzondere adventskrans te
maken.

datum woensdag 6 december, 19:30 uur, Stefanuskerk (vesper) en Kerkenheem
(gespreksgedeelte)

leiding pastor Myriam Oosting en ds. Jan Wilts

opgave zo mogelijk voor 3 december bij janwilts@damsterboord.nl —050-2808863

U hebt het vast wel gezien: elke zondag waait de vredesvlag voor de kerk. Dat is waar we voor
bidden, waar we op hopen en naar uitzien: vrede voor onze wereld. Dat blijven we doen, juist waar
het schrijnt.


mailto:janwilts@damsterboord.nl

We begroeten u graag in de adventsperiode,

namens de werkgroep eredienst een hoopvolle advent gewenst,
hartelijke groet, ds. Jan Wilts

Dit is de 157¢ nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze
website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-
mailadres uit de verzendlijst. (jw)



