Penseelstreken.

Als eerste activiteit van (Boven)aardse streken heeft Jan Wilts op 7 oktober jl. een excursie naar het
Catharijneconvent, afdeling middeleeuwen, in Utrecht georganiseerd.

Hieronder het verslag dat Christina Huisman van de ze dag heeft geschreven. Een paar foto’s (met
dank aan Christina en Ellen) staan op de volgende pagina.

Zaterdag 7 oktober: de wekker doet mij wakker schrikken: zo vroeg, en dat op zaterdag!

Oh ja, we gaan op stap, niet op schoolreisje, maar op excursie met onze predikant Jan Wilts!
Onderweg in de bus naar het station zien we steeds meer bekenden instappen en op het
hoofdstation Groningen komen ook de nog ontbrekende personen aan. De kaartjes van de groepsreis
worden uitgedeeld en we spoeden ons naar de voorste wagon. Daar vinden we gelukkig een plek
mooi dicht bij elkaar, dat is het voordeel van vertrekken uit Groningen! We gaan vandaag naar
Utrecht, naar het Catharijneconvent, om daar middeleeuwse kunst te bewonderen. Dat is namelijk
iets waaruit Jan Wilts inspiratie opdoet en hij wil dat graag met ons delen. Maar er wordt ook iets
anders gedeeld in de trein: koffie of thee met een lekkere plak koek voor iedereen van onze groep. En
dat geeft dan toch weer een beetje het schoolreisjesgevoel.

In Utrecht aangekomen is het daar prachtig zonnig weer en we wandelen in gezwinde (Wilts-)pas
naar het Catharijneconvent. Zo nu en dan moet Jan even de pas inhouden zodat ook de minder
snellen onder ons mee kunnen komen. De museumkaarten worden tevoorschijn gehaald, wie er geen
heeft krijgt een toegangsbewijs. Eerst vertelt Jan nog het een en ander over het beeld van Catharina
van Alexandrié, de naamgeefster van het museum. Kijk nu toch hoe sterk deze vrouw was, zeer
geleerd en overtuigd christen. Ze geeft een heel ander beeld van de middeleeuwen dan dat wij altijd
van die tijd hebben gehad.

Dan volgt de rondleiding, die we in 2 groepen doen, zodat iedereen de gids goed kan verstaan en ook
goed kan zien wat ze ons toont. Prachtige schilderijen, beelden en zilverwerk wordt ons getoond,
onder andere een heel groot beeld van de heilige Christoffel, met op zijn schouder een heel
vriendelijk lachend kindje Jezus, die de wereldbol draagt. Maar ook een prachtig getijdenboek en in
de schatkamer, waar veel zilverwerk ten toon gesteld wordt een klein zilveren kistje waarin de
priester wat gewijde grond meenam als hij een katholiek mocht begraven in protestantse (ongewijde)
grond. Want het gebeurde na de opkomst van het protestantisme dat kerken gedeeld werden door
katholieken en protestanten.

Al met al was er heel veel te zien en te bewonderen. Het is als bij de meeste musea: je moet er vaker
naar toe gaan wil je alles te zien krijgen!

Nadat we nog even heerlijk in het zonnetje onze boterham op kunnen eten vertrekken we om een
uur of 3 weer naar het station. Daar worden de koppen geteld: och heden, er mist iemand! Gelukkig
was dat een slimme vrouw die wist op welk perron ze moest zijn, dus ze was snel gevonden. Op de
terugreis konden we niet met z’n allen bij elkaar zitten, maar op het station van Groningen vonden
we elkaar weer. Jan bedankte Anneliese, die voor de organisatie van deze excursie had gezorgd en
daarna gingen we heel erg moe maar zeer voldaan naar huis.

Christina Huisman, één van de 13 deelnemers



Voor de ingang Catharijneconvent Het museum

De heilige Catharina, naamgeefster van het museum en de heilige Christoffel
Vrouw met doek met gezicht Jezus



