
Terugblik op de gezamenlijke ontdekkingstocht van Damsterboord en Overstag 

Op zondag 1 oktober was Damsterboord te gast bij Samen ontdekken. Een uurtje later beginnen 
dan ze normaal gewend zijn, was voor de Damsterboorders geen probleem. Al gauw was het een 
drukte van belang en werd er volop bijgepraat onder het genot van een kopje koffie, thee of 
limonade met wat lekkers. Arie-Pieter verwelkomde ons en had als opwarmertje eerst een aantal 
stellingen waarbij je vóór of tegen moest kiezen. Daarna konden we aan de slag bij de 
verschillende activiteiten. Deze keer was het thema “samen op reis”. Hierbij stond het verhaal van 
Paulus en Silas centraal. 
 

Er was een praattafel waar aan een anti-onrechtposter werd gewerkt. We kijken of hij een plekje 
in Kerkenheem kan krijgen. Verder werden er allerlei kleurrijke muziekinstrumentjes gemaakt. Er 
is een poging gedaan om een aardbevingsbestendige gevangenis te bouwen met kleine houten 
blokjes en je kon ook een kijkdoos maken. Buiten lagen grote dozen en stukken karton en takken 
waar je een gevangenis mee kon maken. Er is echt iemand gevangengezet, maar net zoals in het 
verhaal, was dat ten onrechte. Er moesten een rechter en een advocaat aan te pas komen om 
diegene weer vrij te krijgen. Ook is er een prachtige tekst op de melodie van “Yesterday” 
gemaakt. Dat lied hebben we aan het eind gezongen. 
 

Daarna was het tijd voor het verhaal. Dominee Jan las stukjes voor uit het dagboek van een slavin 
waarin stond hoe zij werd uitgebuit. Arie-Pieter kroop in de huid van Silas en vertelde wat hem en 
Paulus was overkomen. Paulus heeft de slavin bevrijd, maar dat werd hem niet in dank 
afgenomen door haar “eigenaren”. 
 

Inmiddels werd er in de keuken hard gewerkt om de soep op tijd warm te hebben en alles klaar te 
zetten voor de lunch. Er was niet alleen brood maar ook heerlijke pannenkoeken, stokbrood met 
allerlei smeersels, courgetteplaattaart en fruit. Dat smaakte prima na zo’n actieve ochtend. 
Daarna moest er natuurlijk afgeruimd en schoongemaakt worden, maar vele handen maakten 
licht werk en vrij snel was alles aan kant. We mogen terugkijken op een viering die veel positieve 
en enthousiaste reacties opleverden. 

 



                            

  

                            


