
 

 

Pennestreken - een impressie. 

 

Wie af en toe een kerkdienst van Damsterboord bezoekt, weet dat onze predikant, Jan Wilts, zich 

niet alleen laat inspireren door de Bijbel en theologische literatuur, maar ook door romans. Op 

woensdag 18 oktober, tijdens de tweede avond van de serie (Boven)aardse streken, stond één van 

zijn lievelingsboeken centraal: “Gilead” van Marilynne Robinson. Het is een briefroman over vier 

generaties uit een klein dorp in de Midwest van de Verenigde Staten. Een wondermooi boek, zoals 

Jan zegt. 

 

Samen lazen we een aantal korte en langere passages uit het boek. Dat was op zichzelf al een hele 

fijne ervaring. Het gebeurt mij niet meer zo vaak dat ik word voorgelezen, helaas. De passages 

waren goed gekozen, en vanaf het eerste moment had ik het gevoel dat ik midden in het verhaal zat. 

En wat voor verhaal! Het boek is niet alleen een complexe familievertelling met heftige thema’s als 

boosheid, vergeving en troost. Ook de geschiedenis van de Verenigde Staten komt voorbij, inclusief 

de burgeroorlog en de slavernij. Het verhaal speelt zich af in droge, hete en onherbergzame 

landstreken. Dit decor maakt het allemaal nog eens extra indringend. 

 

We hadden een wondermooie avond met elkaar. Jan leidde de avond samen met Eveline de Smalen, 

die tot voor kort bij ons meedeed in de 30+ gespreksgroep. Als gepromoveerd 

literatuurwetenschapster én fan van het boek Gilead wist zij met haar waardevolle inbreng het 

gesprek snel op gang te krijgen. Er ontstond een levendige uitwisseling tussen de deelnemers over 

de gelezen passages. Bij de borrel na afloop hoorde ik verschillende mensen zeggen dat ze het boek 

met nieuwe ogen zouden gaan herlezen. Ik had het boek nog niet gelezen, maar ik ga dat na deze 

avond zeker doen! 


