Een kijkje bij de buren - Kerkendag 14 oktober 2023

Voor 14 oktober waren we uitgenodigd door de protestantse gemeente Hoogezand-
Sappemeer voor de kerkendag 2023 binnen de Ring Groningen.

We werden verwelkomd in de ontmoetingskerk in Sappemeer met koffie en koek/cake en na
het welkomstwoord door de preses kregen we een prachtig overzicht van wat er in de
gemeente valt te beleven. De preses vertelt wat over de ontstaansgeschiedenis van de
gemeente en daarna komen verschillende mensen uit de gemeente aan bod om diverse
activiteiten toe te lichten.

Een korte greep:

e Er worden inloopochtenden georganiseerd waarbij één keer per week de
gemeenteleden voor koffie en koek bij elkaar samen komen om lekker bij te kletsen.

e Eris een werkgroep die zich bezighoudt met Duurzaamheid. Ze kijken naar het
energieverbruik, het afvalprobleem, ze maken 1x per jaar een stuk van het strand
schoon op Ameland en ze organiseren het ‘omgekeerd collecteren’, waarbij je uit de
collectezak een briefje krijgt met een opdracht voor de komende week, bijvoorbeeld
een week lang koud douchen.

e Eriseen groepje “Bijbels koken”, een culinaire groep die met oosterse recepten je
aanspoort te eten wat je anders nooit eet. Uiteraard komen de recepten niet uit de
bijbel, maar ze zijn wel geinspireerd door de schrift. Er zijn altijd 2 soorten soep,
salades en een toetje. Het is vooral gezellig, leuk en lekker. Een kookboek dat
bijvoorbeeld wordt gebruikt is “Hemelse Spijzen” van Tini Brugge.

Tussendoor was er tijd voor een tweede kopje koffie en een bezoek aan de kerk en het
stiltecentrum bij de kerk, waar ruimtes zijn voor opbaringen.

e Eriseen groepje SAT (Samen aan tafel) die de mooie professionele keuken van het
ontmoetingsgebouw maximaal benut met het maken van heerlijke maaltijden. Zes
personen koken en zo’n 40-50 personen smullen daar lekker van.

e Eris een mooi overzicht van diverse activiteiten die de gemeente samen doet met
haar partnergemeente in Lambrechtshagen in de voormalige DDR. Een waardevolle
en langjarige (sinds 1984) relatie.

e En we krijgen van Ds. Jac. van Veen uitleg over de Taizé gemeenschap in Frankrijk.
Een oecumenische broedergemeenschap van + 100 broeders die soms wel 1000 man
te gast hebben om samen creatief open te staan naar de wereld.



Na de heerlijke lunch vertrekken we naar de Damkerk in Hoogezand. Daar krijgen we een
historische uitleg van streek en kerk. Hierbij werd stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis
van Hoogezand-Sappemeer na 1600. Daarvoor was er niks, alleen maar moeras. Dat maakt
ook dat de kerken hier als protestantse kerken (toen werden ze gereformeerde kerken
genoemd) zijn ontstaan en niet zoals elders vanuit de katholieke geschiedenis zijn
omgevormd.

Na de uitleg en rondleiding, de koffie en de koek kregen
we mooi verhaal over de omgangsoecumene in een
veenkolonie door ds. Frits Praamsma. De dag werd
afgesloten door een Taizé viering.

Een prachtige dag met een mooie opkomst ook vanuit
onze gemeente Damsterboord. Volgend jaar zijn wij aan
de beurt om het te organiseren. Ik daag jullie uit om
alvast na te denken over een aansprekend programma.

Henk Heidekamp

Raam Damkerk Hoogezand



