
Uit de werkgroep pastoraat 

Omdat de gespreksgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep pastoraat, leek 

het ons een goed idee om één van die gespreksgroepen hier eens nader toe te lichten.  

Sommige gespreksgroepen staan onder leiding van ds. Wilts, andere doen het zonder hem. Maar de 

gespreksgroep die ik eruit licht, de Samenkring, kan eigenlijk niet zonder dominee Jan! 

Wij komen als Samenkring eens in de 4 à 5 weken bij elkaar, een groep bewoners van ’t Roer, samen 

met vrijwilligers Ammy, Tineke en Christina en dominee Jan. 

We beginnen met een vrolijk lied, het doorgeven van een bloem, met daarbij de woorden: “blij, dat je 

er bent” en het aansteken van de kaars. Daarna mag iedereen om de beurt vertellen wat hij of zij de 

afgelopen periode heeft meegemaakt. Soms zijn dat verdrietige zaken, maar soms ook heel fijne 

dingen, een uitstapje, het halen van een medaille, of een leuke ontmoeting. Soms wordt er gevraagd 

of er voor iemand gebeden kan worden en uiteraard gebeurt dat dan ook. 

Dan vertelt dominee Jan een verhaal, meestal beginnend met een paar regels uit de Bijbel, en dan 

verder in zijn eigen woorden. Dat maakt het allemaal wat begrijpelijker! We hebben het onder 

andere gehad over Abraham en Sarah die bezoek kregen van drie mannen en hoorden dat zij op hun 

zeer hoge leeftijd nog een kind zouden krijgen! Maar ook over oorlog en vrede! De groep wist heel 

goed waar in de wereld oorlog was en we hoopten allemaal dat er snel vrede zou komen. Meestal is 

er daarna nog iets wat de bewoners mee mogen nemen na afloop van de Samenkring. Bij de avond 

over oorlog en vrede was dat een papieren duifje, wat opgehangen kon worden, zodat het net leek of 

hij echt vloog! 

Tenslotte wordt er nog een liedje gezongen en daarna gaat iedereen weer vrolijk naar zijn of haar 

appartement terug. 

Wat nu zo leuk is: de groep wordt steeds groter! Iemand neemt zijn of haar buurman/-vrouw mee en 

die vindt het vervolgens zo leuk dat hij/zij gewoon daarna ook weer komt! 

Het is voor de bewoners van ’t Roer een belangrijke ontmoeting en ik ben erg blij dat ik er als 

vrijwilliger aan mee mag doen: voor mij is het een verrijking! 
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