Nieuwsbrief Damsterboord: Maaltijd van de Heer

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geinteresseerden.

We hebben een mooie traditie: het avondmaal in een kring rond de tafel te vieren. Maar de
afgelopen jaren hebben we dat aan moeten passen. Nu willen we graag weer terug naar de kring.
Samen hebben we bedacht hoe dat zou kunnen. We zien het zo voor ons - ik schrijf het maar even
puntsgewijs:

1. we vormen een wijde kring, dat wil zeggen een kring die bestaat uit de groene bankjes in het
liturgisch centrum en de eerste rijen van de kerkbanken. De diaken nodigt de kerkgangers naar
voren;

2. we vormen geen tweede rij in de kring in het liturgisch centrum van mensen die achter de bankjes
staan;

3. mensen die liever nog wat afstand houden, kunnen in de kerk op hun plek blijven zitten;

4. het brood dat we breken zal ongedesemd brood (matze) zijn. Het ligt in stukken gebroken klaar op
twee schalen die rondgaan (aan elkaar doorgeven);

5. de diakenen gaan rond met een beker. De beker is gevuld met wijn waarin alcohol zit. Er wordt
niet uit de beker gedronken. Er zijn ook geen kleine bekertjes;

6. de diaken met de beker volgt de schaal met matzes; ieder die een stukje matze van de schaal
genomen heeft, kan vervolgens de matze in de wijn dopen en dan ook direct eten;

7. de diaken komt ook met matze en wijn bij degenen die verkozen hebben in hun bank te blijven
zitten.

Komende zondag, 8 januari zal de eerste keer zijn dat we het zo vieren. Na afloop als we bij elkaar
zijn in Kerkenheem horen we graag uw reacties.

Vanaf komende zondag zal er ook weer een voorbedenboek klaarliggen, waarin u uw intenties kunt
schrijven. In de voorbeden zullen uw intenties dan verwoord worden.

We vieren de maaltijd van de Heer op de zondag die Epifanie genoemd wordt. Epifanie betekent:
verschijning. Een ster verschijnt aan wijzen, Christus verschijnt aan de wereld. We horen hoe wijzen
uit het oosten een reis maken om het koningskind te eren (Matthéis 2, 1-12).

Namens het college van diakenen, de werkgroep eredienst en onze koster,
een hartelijke groet voor u allen, ds. Jan Wilts

Dit is de 148¢ nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze
website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-
mailadres uit de verzendlijst. (jw)



