Koffie op het Internet?

In het nieuwste onderzoek onder kerkgangers over wat ze het meest missen, staat de gemeentezang
bovenaan, maar ook het elkaar niet meer zien en spreken na de kerkdienst wordt als verdrietig
ervaren.

De gemeente Damsterboord heeft gelukkig heel digitaal geschoolde gemeenteleden. Onze koster
Reinder en redactrice Andrea vonden het een koud kunstje ons digitaal te laten koffiedrinken.

Na kerktijd blijven de gemeenteleden die de dienst via het scherm hebben bijgewoond even hangen
en de 10 leden die een plekje in de kerk kregen spoeden zich naar hun huis om daar gauw de
computer aan te zetten voor een “Zoomsessie” (we leren wat vandaag de dag). Alle gemeenteleden
die het goede knopje hebben ingedrukt krijgen ineens bekende koppen te zien en na wat gesputter
horen ze die koppen ook nog. Het blijkt een heel ontspannen gebeuren. Wat gegniffel en wat
plagende opmerkingen, maar vooral informerend hoe het gaat wordt de tijd gevuld. De koffie komt
natuurlijk uit de eigen keuken. Omdat het al vlug om een behoorlijk aantal deelnemers gaat,
verdeelt de “host” (weer zoiets, maar dat is natuurlijk Reinder) ons in groepjes van vier en ineens
zijn de anderen van het scherm. Als wat meer deelnemers virtueel huiswaarts zijn gekeerd, schuift
Reinder ons weer bij elkaar.

Het mooiste van deze manier is, dat je elkaar weer ziet. Op het scherm zie je hoezeer de deelnemers
daar blij mee zijn.

Zolang we nog niet zoals voorheen tezamen de diensten in het kerkgebouw kunnen bezoeken, willen
we deze bijeenkomsten via het computerscherm eens of een paar keer per maand houden.
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