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PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor de dienst op zondag: Pinksteren, 9 juni 2019 
in de Maartenskerk te Middelbert 

voorganger, ds. Jan Wilts 
organist, dhr. Gerard van Reenen, 

cantor, dhr. Helmer Roelofs 
mmv mw. Ria van Dijk (altsaxofoon) en dhr. Ben Spruijtenburg (sopraan 

saxofoon) 
ouderling, mw. Annie van Dam 

diaken, dhr. Jan Zijlstra 
lector, mw. Annie van Dam 

 
 
INTREDE 
aansteken tafelkaarsen 
moment van stilte 
lied cantor 

"Come, Holy Ghost" (Anthem for Whitsuntide) op muziek van Thomas 
Attwood (1765-1838). 
 
1. Come, Holy Ghost, our souls inspire, 
and lighten with celestial fire. 
Thou the anointing spirit art, 
Who dost Thy sevenfold gifts impart. 
Thy blessed unction from above  
is comfort, life and fire of love. 
 
2. Enable with perpetual light 
the dulness of our blinded sight; 
Anoint and cheer our soiled face 
with the abundance of Thy grace. 
Keep far our foes, give peace at home, 
Where Thou art guide, no ill can come. 
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3. Teach us to know the Father, Son, 
And Thee of both to be but one, 
That through the ages all along 
This may be our endless song: 
Praise to Thy eternal merit 
Father, Son, and Holy Spirit. 

 

groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]  
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
en van Jezus Christus, de Heer. 
A: Amen. 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

eerste lied, psalm 68, Liedboek nr: 68  
antifoon (cantor):  

De geest van de Heer vervult heel de aarde;  
en Hij die alles in stand houdt, Hij heeft de kennis van alle taal. 

 
allen: Psalm 68 vers 1.3.4 
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3. O God, de wonderen die Gij deed, 
toen Gij daar voor ons henen schreed! De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 
4. God gaf zijn woord, roer nu de trom, 
reidans, gij vrouwen, roep alom, dit is de blijde mare: 
veldheren vluchten voor Hem uit, 
in vrouwenhanden valt de buit 
van boze legerscharen. 
Deelt gij niet mee in overvloed? 
Zilveren vleugels, gouden gloed, een vlucht van witte duiven, 
zij dekken als de sneeuw het veld. 
De Heer staat op, Hij is een held die legers doet verstuiven. 

 
antifoon (cantor)  
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gebed van toenadering 
[hierna: allen gaan zitten] 

 
kyrië Liedboek nr. 301C 

 
 
gloria Liedboek nr. 672, 1.2.3.7 
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2. O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt. 
 
оΦ Lƴ Ωǘ ƭƛŎƘŀŀƳ Ǿŀƴ ŘŜ IŜŜǊ tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats een levend lidmaat zij. 
 
тΦ ²ƛŜ Ωǎ IŜǊŜƴ DŜŜǎǘ ōŜȊƛŜƭǘΣ ǿƛŜ Ωǎ Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond. 
 
 
lied [voor de kinderen vertrekken] Liedboek nr. 784 
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DE SCHRIFTEN 
bij de opening van de Schriften 

- lied: cantor (op Gregoriaanse wijze) 
Veni creator Spiritus, mentes tuorum visita, 
imple superna gratia, quae tu creasti, pectora 
 
[door Schulte Nordholte vertaald met: 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.] 

- ƻǊƎŜƭǎǇŜƭ ǾŀǊƛŀǘƛŜ ƻǾŜǊ άǾŜƴƛ ŎǊŜŀǘƻǊ ǎǇƛǊƛǘǳǎέ 
- lied Liedboek nr. 670, 1.2.3.4.5.6 
 

 
 
2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord. 
 
3. Ontsteek een licht in ons verstand en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand ons zwakke vlees in zekerheid. 
 
4. Gij zijt door gaven zevenvoud de vinger van Gods rechterhand, 
ŘƛŜ Ωǎ ±ŀŘŜǊǎ ǿƻƻǊŘ ƻƴǎ ǘƻŜǾŜǊǘǊƻǳǿǘ zodat het klinkt in ieder land. 
 
рΦ ²ŜŜǊ Ǿŀƴ ƻƴǎ Ωǎ ǾƛƧŀƴŘǎ ƭƛǎǘ Ŝƴ ƴƛƧŘΣ en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt en mijden wat de zielen schaadt.  
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6. Maak ons geloof zo vol en schoon dat het de Vader leert verstaan 
Ŝƴ WŜȊǳǎ /ƘǊƛǎǘǳǎΣ Ωǎ ±ŀŘŜǊǎ ½ƻƻƴΣ o Geest van beiden uitgegaan. 
 

lezing uit het oude testament Joël 3, 1-5 
lied cantor 

"Spirit of God, unseen as the wind" (tekst van Margaret Old, * 1932) op de 
muziek van een traditioneel-Schotse melodie 'Skye Boat Song'. 
 
Refrein: Spirit of God, unseen as the wind, gentle as is the dove: 
Teach us the truth and help us believe, show us the Saviour's love! 
 
1. You spoke to us long, long ago, gave us the written word: 
we read it still, needing its truth, through it God's voice is heard. 
Refrein 
 
2. Without your help we fail our Lord, we cannot live his way; 
we need your power, we need your strength, 
following Christ each day. Refrein 
 

lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan] Handelingen 2, 1-13 
lied Liedboek nr. 670, 7 
 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer en heerlijkheid van nu voortaan. 
 
[hierna: allen gaan zitten] 

 
overweging 
orgelspel 

"Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist" van J.S. Bach 
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lied Liedboek nr. 689 
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2.  
voorzang: Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
allen: Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
voorzang: Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
allen: Zijn zwijgen is van goud, 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 
3. 
voorzang: Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
allen: De stok die ons regeert, 
de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
voorzang: Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 
allen: Hij maakt zijn woorden waar, 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
toelichting van de diakonie 
gebeden 

dankgebed - voorbeden 
acclamatie na elke intentie: Liedboek nr. 368G 

  



10 
 

stil gebed 
onzevader gezongen Liedboek nr. 369b 
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inzameling van de gaven 
diaconie 
kerk 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr: 687 

 
 

 
2. Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,  
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.  
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3. Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land. 

 
zegen beantwoord met  

A: Amen 
 
 
 

 
MEDEDELINGEN 
 
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom 
 
zondag 16 juni 
Prokkelkerkdienst, 10.00 uur Stefanuskerk in Noorddijk, mmv gemengd orkest 
van ōŜǿƻƴŜǊǎ Ǿŀƴ Ωǘ wƻŜǊ Ŝƴ ŀƴŘŜǊŜ ǿƛƧƪōŜǿƻƴŜǊǎΦ 
 
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie 
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie 
 
kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar 
Groningen en dan PKN Stefanuskerk De diensten blijven ongeveer een half 
jaar staan. 
 
vrije weken predikant 
Van 16 juni 14.00 uur tot en met 7 juli ben ik vrij. Als u een predikant zou 
willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Tiny Rienstra, tel 
050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl. of Mw. Bertha Buist, tel 
06.24387372, e-mail: Bertha.buist@gmail.com Zij kunnen u in contact 
brengen met een waarnemend predikant. 

ds. Jan Wilts 
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